


Vijgen na Pasen…

Het is elk jaar opnieuw in deze periode een fijne gewaarwording als de lente voor het eerst om de
hoek komt kijken. Je voelt je herleven. Overal in de natuur zie je nieuwe dingen: bloemen kleuren

onze grasperken; bomen en bossen toveren allerlei groene kleurenschakeringen te voorschijn.
Vogels in de lucht zingen onvermoeibaar hun levensvreugde uit omdat de koude dagen opnieuw
voorbij zijn. En als ’s morgens de zon ook nog van de partij is, stap je goedgemutst je bed uit. Het
leven ziet er heel anders uit. Je wil rennen op straat en dansend over de vuilnisemmers springen.

Het is lente!
Je voelt je optimist, het leven is veel zonniger. Je wil zomaar tegen iedereen glimlachen en knipogen.

Je zou de muren willen vol schilderen met je blijdschap, het leven krijgt weer nieuwe kansen.
En in het begin van de lente viel Pasen, feest van verrijzenis en nieuw leven. Pasen en lente gaan

hand in hand. Pasen brengt elk jaar de lente in ons hart. De natuur herleeft na zijn winterdood. De
eerste warmte van de lente wint het van de koude winterperiode. Pasen is de zon achter de wolk.

Pasen en de paasklokken leren ons dat er altijd een lichtpunt is in ons leven, dat geen enkele
negativiteit het laatste woord heeft. Alleen God heeft het laatste woord. Daarom liet Hij zijn zoon

Jezus opstaan uit de dood. Pasen is het feest van een nieuwe frisse wind. We mogen blijven geloven
in de kracht van het leven die sterker is dan de leegte van de dood. Dat is de positieve boodschap

die in deze paastijd in de lucht hangt. Nooit is de eenzaamheid of de pijn zo groot dat we niet
kunnen proberen eruit op te staan. Verrijzenis gebeurt waar mensen ervoor kiezen elkaar nabij te

zijn in lief en leed. Verrijzenis gebeurt waar ouders, opvoeders en leiding eigenbelang laten varen en
kiezen voor het geluk van kinderen, waar vrienden elkaar niet in de steek laten als het even moeilijk

wordt. Verrijzenis gebeurt waar buren acties ondernemen om meer gemeenschap met elkaar te
vormen, waar mensen doodgewoon kiezen voor het goede. Dan zijn wij paasmensen, die elkaar

doen opstaan en rechtop helpen.

Wat zou het mooi zijn als de droom en het geloof van Pasen hun weg mogen vinden in ons leven. De
droom en het geloof dat het leven het uiteindelijk zal halen op alles wat mensen (mond)dood

maakt. 
Geen duister of het draagt een randje van licht. 

Geen traan of er waait een warme gloed van troost. 
Geen honger of er is een hand die je het brood voor je honger aanreikt. 

Geen oorlog of er is een duif die je een vredestakje brengt.
Voor die droom is Jezus gestorven en opgestaan.

 
Met het volgend blad zitten we in de meimaand, en dan gaan we natuurlijk even ons licht opsteken

bij Maria, en hopen dat de Pinkstergeest ons kracht mag geven om op te staan en
verder te gaan. 

Toch nog even een tip aanreiken om op te staan uit een stilte. Parochiemensen die druk met de 
Mariaprocessie bezig zijn, vinden het wel jammer dat er geen respons is gekomen van de Scouts van

Halle Sint Martinus om op Pinksteren het beeld van O.L. Vrouw te dragen…

Raymond Decoster, de moeze

Woordje moeze





Kapoenen



zaterdag 13 april: leidingswissel 
Deze zaterdag staat er andere

leiding voor jullie klaar! Als jullie
benieuwd zijn wie het zijn, kom

dan zeker!!

zaterdag 20 april: paashaasspel
Oh nee, de paashaas is al zijn

eitjes kwijtgeraakt! Helpen jullie
mee zoeken?

 

zaterdag 6 april: geen vergadering
Jammer genoeg is het deze

zaterdag geen scouts! BOEEEE
Wij zijn dan op leidingsweekend



zaterdag 27 april: ruiltocht
Vandaag gaan we op pad met een

appel of ei. Wij zijn alvast heel
benieuwd met wat we gaan

terugkomen!

Olivia Sermon
0468 28 05 71

Mauro Sermon 
0468 43 41 89

Chayenne Lopes 
0468 30 06 81

Amber Vander Oost 
0468 40 63 64 



Kabouters
April

6 april
Deze week is er helaas 

geen vergadering :(((
De leiding is op weekend 

om de laatste maanden van het 
jaar te plannen.

13 april
Deze zaterdag is het leidingswissel!

Gelukkig moeten jullie ons
 niet lang missen 

want volgende week 
zijn we er terug.



20 april
Vandaag gaan we 

zwerfvuil gaan opruimen in 
Halle, want de kabouters willen 

op een mooie planeet wonen :)))  

27 april
Deze week doen we een 

survival-vergadering. 
We gaan jullie leren sjorren, 

vuur maken 
en een kamp bouwen.

Lola: 0499180570

Noah: 0493836773

Charlotte: 0474562258

Lomme: 0489976166

Ps: wij gaan op  belofte weekend
van 3-5 mei. hierover vind je

meer info op een appart bald in
de kreoline!
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Zaterdag 06/04 : GEEN VERGADERING
WEIN WEIN WEIN, geen vergadering jammer
genoeg. Tot volgende week

Zaterdag 20/04 14u - 17u: CARWASH

Zaterdag 13/04 14u - 17u: LEIDINGSWISSEL
Tijd voor een frisse wind! Want vandaag krijgen
jullie nieuwe leiding. Geen zorgen, het duurt maar
1 vergadering, daarna zijn we terug en sterker.
WELPEN OVERWINNEN ALLES

Vandaag gaan we die auto’s laten glanzen. Hopelijk is het
mooi weer en kunnen we optimaal genieten van een
gezellige dag vol schuim, watergevechten en stralende
auto's!

Zaterdag 24/02 14u - 17u: 
SPORTVERGADERING
Ready, set, go! Bereid je voor op 
energieke sportvergadering waarbij we o
grenzen verleggen en samen plezier bele
aan verschillende sportactiviteiten.



The Leiding
Naam: Damian
tel.: 04 72 56 04 02

Naam: Tijl
tel.: 04 76 50 22 

Naam: Emily
tel.: 04 93 33 78 27







Jong-gidsen

6 APRIL 

DATE:

LEUK WEETJE:

April 2024

HELAAS GEEN
SCOUTSVERGADE
RING VANDAAG /:

GENIET MET
VOLLE TEUGEN

VAN JULLIE
WEEKEND EN HET

BEGIN VAN DE
LENTE 

VANDAAG IS HET
LEIDINGSWISSEL !! WE
LATEN HET AAN JULLIE
NIEUWE LEIDING VOOR
DEZE DAG OVER OM IETS
LEUKS TE ORGANISEREN
VOOR JULLIE.

MENSEN DIE IN APRIL GEBOREN ZIJN,
HEBBEN VAAK EEN LEVENDIGE EN

INSPIRERENDE PERSOONLIJKHEID, EN ZE
BRENGEN VAAK EEN VLEUGJE FRISHEID
EN ENTHOUSIASME IN ELKE SITUATIE.

13 APRIL :
 14H-17H 



ARTISTIEKE
VERGADERING.
NEEM JULLIE

MEEST
CREATIEVE ZELF

MEE VANDAAG 

Jong-gidsen

27 APRIL : 14H-17H 

DATE: April 2024

Dot Van Doorsselaere: 0497 92 09 59
Raúl Sereno: 0468 31 36 42

Noa Leemans: 0491 88 79 38
 Siana De Smedt: 0468 10 56 87

20 APRIL
14H-17H

SPELLETJES
NAMIDDAG. BRENG

GERUST EEN
GEZELSCHAPSSPEL

MEE (:



JV's

APRIL




13 April 14u-17u
Leidingswissel


6 April 


Geen vergadering


Ge zijt eens
van ons af voor
een vergadering.




20 April  14u-17u 


SJORREN!!!

Wa knopen leggen en iets


groots maken, meer scoutesk


is er niet.


En keer vies worden en wat
spelletjes op de bach spelen.


27 April 14u-17u

Vuilmaak


Lorin

0468 31 75 73


Gilles

0484 17 11 20


Oscar

0499 21 07 22




kreo_givers_april 

MAR FEB JAN DEC NOV OKT

4
berichten

5
volgers

26
volgend

givers 2024

de april- kreoline van de givers :))



@ dertien_april 

vandaag is het leidingswissel !! veel

plezier met jullie nieuwe leiding voor de

dag en gedraag jullie een beetje he ;) 

@ twintig_april 

vandaag onze langverwachte

giveruitstap !! (zie volgende pagina

voor meer info)

@ zes_april 

vandaag geen scouts, de leiding

is op leidingsweekend !

@ zevenentwintig_april 

vandaag doen we IKEA-SPEL !! we spreken

af om 14u aan de ikea van Anderlecht en

sluiten daar om 17u weer af !



ARNO
0489088183

MILLY
0468313813

HELENA
0486267177

ALICIA
0468265660

POLAK
0499139448

Op zaterdag 20 april gaan we samen met alle givers en Scouts &

Gidsen Vlaanderen op uitstap! Wij zijn namelijk door hen verkozen

voor deze unieke ervaring. 

WAT? een uitdagend avontuurlijke dag waar we zullen rappellen en rotsklimmen !! 

WAAR? Namen

WANNEER? afspraak om 7u20 aan station Halle, terug om  20u20

INBEGREPEN? ontbijt, lunch, avondsnack/maaltijd voor op de trein, klimactiviteiten,

klimgerief

INSCHRIJVEN? tegen uiterlijk 4 april via de link in WhatsApp-groep (we sturen nog

officiële lijst door met wie ingeschreven is), we moeten dit ook doorgeven dus last

minute aansluiten is niet mogelijk !

PRIJS? de dag zelf zal 25 euro kosten, onze treinen kosten 12 euro per persoon -->

stort dus tegen 4 april het bedrag van 37 euro op de scoutsrekening met mededeling

‘giveruitstap + naam giver’ 

MEENEMEN? drinkbus, ID, kleine rugzak, eventueel nog een snackje, haarrekkers

indien lang haar, regenjas, gamel + bestek (in plastiek zak), beker 

AANDOEN? stevige schoenen (best bottines), soepele broek om te klimmen (brede

pijpen zijn niet toegestaan!), REFLECTERENDE KLEDIJ (verplicht), iets van uniform

@ SOLL _ GIVERUITSTAP




