
KAMP 2023

Once upon  a time ...
IN HOTTON



Thars & Martin, eigenlijk geen echte broers,
maar zo voelden ze zich wel altijd, waren
buurjongetjes in 1448 en groeiden beiden op
in een kleine hut vol modder & kak in het
kleine dorpje Hotton. 

Zo moesten ze zelf 
samenleven met 
koeien, varkens, schapen en paarden.
Uit hun miserabele leven haalden ze de
inspiratie om geweldige sprookjes te
beginnen schrijven en zo hoopten ze hun 

vreselijke omstandigheden 
te kunnen opfleuren met 

hun fantastische fantasie. 

Moeder Liesbeth, geliefd bij alle mannen in
het dorp, kwam op een dag thuis van haar
job als schoenenpoetser en vertelde over
het grote nieuws dat ze die dag op de Grote
Markt had gehoord. Blijkbaar zou er een 
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Once upon a time ...

Waren er 6 schrijvers; Gill Goudvis, Amber
Abrikoos, Flore Feesthoed, Lomme
Lasagne, Helena Huppel en Lorin Libelle. 

De 6 schrijvers, die eigenlijk bevriend waren,
moesten nu strijden om te titel van BESTE
SPROOKJE 2023. 

De winnaar hiervan zou de 
allergrootste trofee van 
sprookjesland, die 
miljoeeeeeenen waard was, winnen. 

De beslissing zou vallen bij de gebroeders
Grimm: Thars & Martin, zij staan namelijk al
jaaaaren bekend als de allerbeste
sprookjes-schrijvers ter wereld ! Wij stellen
kort de Gebroeders Grimm beter voor:






wedstrijd worden georganiseerd voor het
allerbeste sprookje. Martin die dit
aanhoorde, besloot zo snel mogelijk naar
Thars te rennen. 

Thars, die ondertussen naar zijn eigen
reflectie aan het staren was, werd dolblij van
dit nieuws ! De twee besloten om hun
nieuwe, allerbeste sprookje verder uit te
werken en zich vervolgens kandidaat te
stellen voor deze ultieme wedstrijd. 

Na enkele dagen kwam er 
plots een dartelende duif
 een brief brengen:
De 2 waren finalisten door hun 
sprookje Hans en Grietje en 
werden uitgenodigd in het paleis van de
koninklijke familie te Halle.



De koningin Femke Galaxy en koning
Dennis Galaxy vertelde hun dat ze
moesten strijden tegen 
het schrijversduo Baden 
en Powell om de titel 
van beste 
sprookjesschrijvers 
ter wereld te 
bemachtigen. 

Met het sprookje Klein Duimpje wisten ze
Baden en Powell te overtreffen. Thars en
Martin stonden voortaan bekend als de
beste sprookjesschrijvers ter wereld. 
Door deze overwinning 
hebben koningin 
Femke Galaxy en koning 
Dennis Galaxy hun 
onsterfelijk gemaakt zodat ze 
jarenlang de jury konden zijn 
van deze geweldige wedstrijd.



'Shrek en de kapoenen in het
moerassige paradijs' - Gill Goudvis

'Sneeuwwitje en de 30 kabouters'           
- Amber Abrikoos 

Zo... nu jullie wat meer weten over onze
jury kunnen we opnieuw overgaan naar de
voorstelling van de inzendingen van de
nieuwe kandidaten.

Hieronder bieden we een lijst aan met de
ingezonden sprookjes, hun schrijver en
eventuele contributies. Meer onderaan dit
boekje, kan je ook steeds het uitgebreid
sprookje lezen. :

CONTRIBUTIE: Renske Rollebol, Olivia Olijfboom,
Noa Nachtegaal

CONTRIBUTIE: Pieter Paardenstaart, Siana
Sterrenstraal, Nicolas Nijlpaard






'Peter Pan en de Verloren Welps'            -
- Flore Feesthoed

'Roodkapje en de Jong-gidsen in strijd
met de Boze Wolf'  - Lomme Lasagne

'Robin Hood en de Jong-verkenners ,
stelend van de rijken en gevend aan de
armen'  - Helena Huppel

'De drie givertjes en de Wolf'                      
- Lorin Libelle 

CONTRIBUTIE: Hannelore Hartenhuis, Jules Jungle,
Alicia Alligator 

CONTRIBUTIE: Milly Macaroni, Chayenne
Chihuahua, Anna Astronaut 

CONTRIBUTIE: Tijl Tractor, Dot Dansvlinder,       
 Arno Appeltaart

CONTRIBUTIE: Louise Lollipop, Robbe     
 Regenboog, Oscar Osozale 






Thars en Martin konden niet kiezen wie
van deze ultieme schrijvers het beste
sprookje hadden geschreven dus besloten
ze de sprookjes tot leven te brengen en
ze zelf te laten strijden om de titel van
BESTE SPROOKJE 2023.

Welk sprookje zal deze bangelijke strijd
winnen? 

Dat zal bepaald worden op kamp in de
geboorte stad van de gebroeders Grimm: 

HOTTON
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Woordje grol

Beste leden, leiding, ouders en andere
sympathisanten,
De laatste maand van het schooljaar zit erop. Eindelijk
die lang verwachte zomervakantie. Dus trek je slippers
maar aan en haal dat zwembad maar weer boven.
Hou jullie trekzakken en gamellen ook maar bij de
hand. Want jawel! Wij gaan dit jaar weer op kamp.
We hopen dat jullie allen massaal aanwezig zullen zijn
op kamp en wensen jullie alvast en super fijne
vakantie toe!

Bij vragen over het kamp zeker niet aarzelen om de
groepsleiding een berichtje te sturen.

Voor vragen i.v.m. Financiële steun (Kompass)
kunnen jullie terecht bij Team Secretariaat.

Ne stevige linker,
Lomme, Robbe en Lorin



Contact 
GROEPSLEIDING

SECRETARIAAT FINANCIËN 

LOMME
04/89 97 61 66




ROBBE
04/76 20 61 87




LORIN
04/68 31 75 73




RENSKE
04/74 60 51 68




NOA
04/91 88 79 38




HELENA
04/85 26 71 77




(enkel voor algemene vragen, vragen specifiek
voor de tak/benodigdheden/... worden in de

WhatsApp-groepen gestuurd!)



Praktische info 
JONG-TAKKENKAMP
DATUM : 23 tot 30 juli
ADRES : Rue des Mostys 9, 6990 Hotton

HEENWEG: 
Kinderen worden zelf naar het kampterrein gebracht op
zondag 23 juli tussen 10u en 11u.
TERUGWEG: 
Wij voorzien een bus die zondag 30 juli aankomt op stroppen,
aankomst uur wordt nog meegegeven via WhatsApp-groep. 

OUD-TAKKENKAMP
DATUM: 20 tot 30 juli
ADRES: Rue des Mostys 9, 6990 Hotton

HEENWEG
Kinderen worden zelf naar kampterrein gebracht op donderdag
20 juli tussen 10u en 11u.
TERUGWEG: 
Wij voorzien een bus die zondag 30 juli aankomt op stroppen,
aankomst uur wordt nog meegegeven via WhatsApp-groep. 

PROBEER VOOR DE HEENWEG ZOVEEL MOGELIJK
TE CARPOOLEN 

(sturen in de oudergroepen, afspreken met vrienden, ....) 



Briefje schrijven? 

Dat kan zeker en vast! De kids zullen dit zeker
appreciëren, dus laat je gaan en schrijf nog eens een
brief zoals in de goeie oude tijd. Brieven mogen
verstuurd worden op onderstaande manier:
(onderstreepte woorden; invullen wat van toepassing is)

Anderssen Santusha
Rue des Mostys 9
T.A.V. : Scouts Halle 
Voornaam + Naam kind
TAK (kapoenen/kabouters/welpen/jg's/jv's/givers/leiding)
6990 Hotton

Willen ook jullie graag iets ontvangen van jullie kleine
spruit? Geef dan zeker al papier, enveloppen,
POSTZEGELS en papier mee. 

TIP: Schrijf bij de jongste takken reeds adresseringen op
de enveloppen en vertel hen goed hoeveel briefjes ze
moeten schrijven. 



Routebeschrijving 

Vertrek van Scouts Stroppen.
Ga de E19 op vanaf de N6 en RN 203a/E429/N203a
11 min. (6,5 km) Ga verder op de E19. Neem de R0
naar de Chau. de Charleroi/N5 in Waterloo. Neem afrit
26-Genappe vanaf de R0 11 min. (17,0 km) Ga de N25
op in Genappe 7 min. (8,0 km) Volg de N25, E411 en N4
naar je bestemming in Somme-Leuze. Neem de afrit
richting N929/Durbuy/Somme-Leuze/Houyet/Rochefort
vanaf de N4 47 min. (80,2 km)

Sla linksaf naar Rue Tige-de-Nettinne/de N929
14 min. (14,7 km)

Aankomst op ons kampterrein



WhatsApp 

Houd zeker de WhatsApp-groepen per tak in de gaten
voor af en toe een leuke foto ! :)) 

Stel hierin op voorhand (voor kamp) gerust vragen aan
de leiding ivm info die niet te vinden valt in dit
kampboekje/ nog niet gestuurd is in de groepen.

Aangezien de leiding op kamp geen WIFI heeft, vragen
wij echter geduldig te zijn met vragen/opmerkingen die
jullie dan nog zouden hebben. Is het echt een
noodgeval? Bel de leiding van jouw kadee dan even op.
Ook de leiding heeft alle nummers van de ouders,
moesten zij jullie dringend moeten bereiken. 



Good to know
HOE INSCHRIJVEN? 
Er is een link naar een inschrijvingsformulier in de
WhatsApp-groepen gestuurd. 

FINANCIËN 
Vergeet ook niet om te betalen! Is de betaling niet
gebeurd? Dan kan de kadee jammer genoeg niet mee op
kamp (ook het jaar-inschrijvingsgeld moet betaald zijn om
meet te kunnen). 

JT: €150, OT €175 : te betalen tegen vrijdag 30 juni op het
rekeningnummer: BE45 7340 1256 9589, mededeling:
NAAM + VOORNAAM KIND + TAK

Na 30 juni wordt er in de groepen steeds een lijst gestuurd
met alle kids die officieel ingeschreven zijn voor kamp
(ingeschreven in formulier + kampgeld betaald +
inschrijvingsgeld jaar betaald). Moest jouw kadee er dan
niet tussen staan kan je steeds eens polsen bij hun leiding
voor meer info. 

(INSCHRIJVINGS) & INFO- MOMENT 
Na de groepsuitstap op zaterdag 1 juli, kunnen alle ouders
eens langsgaan op scouts voor meer info en eventuele hulp
bij de inschrijving. 



zaklamp
pyjama
slaapzak + matje (we slapen in tenten dus er zijn geen
bedden aanwezig)
!! GEEN veldbedden of opblaasbare matrassen waarvoor
elektrische pomp nodig is (geen enkele leeftijd) 
opblaasbaar materiaal voor in het water 
regenkledij
kledij die vuil mag worden
stapschoenen + waterschoenen
ondergoed + kousen
warme trui + lange broek
scoutsuniform (aandoen bij vertrek)
verkleedkledij in eigen thema (zie kampverhalen)
T-shirts + shorts + truien + broeken
zwemgerief
klein rugzakje (voor op dagtocht)
toiletgerief
badhanddoek
zonnecrème
eventuele medicatie  (op voorhand aan de leiding laten weten)
pot choco of confituur
keukenhanddoek
briefgerief
identiteitskaart
goed humeur :)) 

Wat neem ik mee? 



gsm 
snoep (mag  klein beetje mee maar  onthoud:
SCOUTS IS DELEN :))
waardevolle spullen

Wat laat ik thuis?  

OPROEP: schrijf in ALLE spullen steeds de naam
van jouw kadee (zeker bij JT) om verloren en

verwisselde spulletjes te voorkomen !



--> doe dit zeker ook duidelijk voor de
keukenhanddoek





In een moeras in een niet bij naam genoemd land woont de oger
Gill. Hij is erg op zichzelf en jaagt iedereen die in de buurt van zijn
huis komt weg. Op een dag besluit Heer Farquaad, de koning van
het nabij het moeras gelegen koninkrijk, om alle sprookjesfiguren
uit zijn rijk te verbannen. Hij gebruikt uitgerekend Gills moeras als
opvangkamp voor deze personages. 

Gill pikt dit niet en gaat, tegen zijn
wil vergezeld door Noa (de ezel),
naar Farquaad om verhaal te halen.
Farquaad heeft ondertussen zijn
zinnen gezet op de mooie prinses
Olivia, die opgesloten zit in een
toren bewaakt door Renske, de
draak. Hij heeft zelf niet de moed
om haar te gaan bevrijden, maar wil
wel met haar trouwen om koning te
kunnen worden. Wanneer Gill komt
klagen, maakt Farquaad een deal
met hem; hij zal Gill zijn moeras
teruggeven als Gill prinses Olivia
voor hem gaat halen. 



Gill stemt toe en reist met Noa af naar het kasteel waar de prinses
zit. Noa loopt hier Renske tegen het lijf en ontdekt dat Renske een
vrouwelijke draak is die erg van hem is gecharmeerd. Dit maakt
het voor Gill en Olivia makkelijker om te ontkomen. Olivia is eerst
geschokt dat haar redder een oger is en niet de knappe prins waar
ze op hoopte, maar tijdens de reis terug naar Farquaad krijgt ze
langzaamaan gevoelens voor Gill. Die gevoelens zijn ook
wederzijds.



Die avond doet Noa echter een schokkende ontdekking: Olivia is
vervloekt waardoor ze elke nacht zelf verandert in een oger.
Alleen een kus van haar ware liefde kan haar permanent haar ware
gedaante teruggeven. De enige reden waarom ze heeft ingestemd
mee te gaan naar Farquaad is omdat ze hoopt dat hij die geliefde
is. Eenmaal bij Farquaad ontdekt ze al snel dat haar hart aan Gill
toebehoort. Gill krijgt zoals afgesproken zijn moeras terug maar is
niet gelukkig zonder Olivia.

Wat ideetjes voor verkleedkleedij



Gill
 Mertens No

a Leemans
Oli

via Sermon
Re

ns
ke-

Faye Defranc

+32 468109914 +32 491887938

+32 468280571 +32 474605168

Opblaasbaar ding voor op het water (band,
watermatras, ...) 
Waterschoentjes 
Verkleedkledij Thema Shrek 
Kleine extra rugzak 

Neem dit zeker ook nog mee: 



Sneeuwwitje en
de 30 kabouters

Diep in het betoverde bos, waar vreugde en harmonie
ooit heersten, was er een kamp waar Sneeuwwitje en

haar groep avontuurlijke kabouters verbleven.
Bonnie, Charlene, Dina, Filippa, Dolores, Iris, Jill,

Kyara, Louise, Lucie, Mariko, Marthe, Marta, Mellina,
Minke, Minnielou, Ada, Sien, Nette, Juliette, Fe, Bo,

Milla, Ysaline, Finn, Ferre, Nissa, Annelin, Alice, Rosie
en Déte vormden een onverschrokken team.

Op een dag, toen de kabouters het bos aan het
verkennen waren, hoorden ze een kwaadaardig

gelach dat door de bomen weerklonk. Het was de
boze koningin van Sneeuwwitje! Ze had het

kostbare kristal gestolen dat het betoverde bos
haar magische kracht gaf. Zodra ze het kristal in
haar bezit had, begon het bos te veranderen in
een gruwelijke plaats vol duisternis en gevaar. 

De bomen verloren hun bladeren, de bloemen
verwelkten en het zachte gefluister van de wind

veranderde in ijzingwekkend gejammer. De
kabouters wisten dat ze snel moesten handelen

om het bos te redden en de vreugde terug te
brengen.



Met Sneeuwwitje als hun leidster
trokken ze dieper het geteisterde bos in,

vastbesloten om het gestolen kristal
terug te vinden. Ze trotseerden giftige

stromen, doornige struiken en donkere
grotten, terwijl ze moedig vochten tegen

angstaanjagende wezens die de boze
koningin had losgelaten. 

Dit jaar vindt het kamp opnieuw
plaats. Hopelijk slagen de kabouters

er deze keer in het kristal te
bemachtigen en het bos terug om te
toveren naar een plek vol vreugde. 

Na dagen zoeken, vonden ze niets. Het
kamp kwam op zijn einde en de kabouters

moesten terug naar hun paddenstoel
vertrekken. Wetende dat het bos nog steeds

een plek vol duisternis was met
mysterieuze wezens die niemand ooit

eerder had gezien. 

Vergeet jullie verkleedkledij niet.  Meer
inspiratie vinden jullie in de ballonnetjes

hierboven. Tot op kamp!!!
XOXO de leiding



Peter Pan  
De Verloren Welps

Hotton 2023




Pjules Pan zit met een groot probleem: hij is zijn schaduw kwijt. Elke avond gaat hij
stiekem naar de tent van de familie Welps om naar de verhalen te luisteren die Hawendy

aan haar jongere broertjes verteld. De laatste keer is hij zijn schaduw kwijt geraakt in het
huis en wanneer hij hem probeert te vinden maakt hij Hawendy en haar broertjes per

ongeluk wakker. De jongens kunnen het niet geloven: Pjules Pan bestaat echt??!!! 



Ze vliegen op hem af en beginnen honderden nee duizenden vragen te stellen: bestaat
Kapitein Flaak echt?, kan je vliegen?,… en na uren en uren en uren vragen te stellen

zonder zelfs te wachten op een antwoord stelt Gus Welps de vraag der vragen: Waar is je
schaduw naartoe?. Eindelijk lukt het Pjules Pan om de jongens te onderbreken: niet door
te roepen maar door te WENEN. Pjules Pan barst in tranen uit en de jongens weten even

niet meer wat doen, ze voelen zich heel ongemakkelijk. Gelukkig kan Hawendy Pjules Pan
troosten en wanneer zijn tranen (eindelijk) op zijn vertelt hij hun dat hij zijn schaduw

kwijt is.



 ‘Geen probleem’ zeggen de jongens we helpen je wel met zoeken. Ze zoeken in elke
slaapzak, onder elke matje, in elke rugzak, in alle hoeken van de tent,… en ineens …

GEVONDEN. Lex Welps grijpt in zijn broekzak en haalt de schaduw eruit. We gaan niet
verder in gaan op hoe de schaduw hier gekomen is want dat is een heel gek verhaal. Het

belangrijkste is dat hij teruggevonden is. Pjules Pan is zoooooo blij en om Hawendy en de
jongens te bedanken wil hij hun meenemen op avontuur in Nooitgedachtland. 



Om in Nooitgedachtenland te komen moeten ze wel eerst kunnen vliegen. Het geheime

recept om te vliegen is de combinatie van een leuke herinnering en een vleugje elfenstof.
Gelukkig heeft Tinkalibell al voor het elfenstof gezorgd, maar de leuke herinnering

moeten de jongens zelf vertellen. Maurice Welps denkt direct aan de dagtocht waar hij
zijn schoen twee keer is verloren. Charles Welps moet er iets langer over nadenken, maar

verteld uiteindelijk over die ene keer dat hij de staf van Sinterklaas mocht vasthouden.
Nadat iedereen zijn herinnering heeft kunnen vertellen vliegen de welpen naar

Nooitgedachtland voor het grootste avontuur van hun leven.



Aangekomen in Nooitgedachtland merken de Welps als snel dat dit echt één groot
avontuur wordt. Voor ze het weten hebben ze een kamp gebouwd, geleerd hoe ze moeten
sjorren, in de rivier gezwommen, zelf vuur gemaakt, op sneppen gejaagd, … en zo kunnen
we nog wel even doorgaan. Samen met de andere Verloren jongens, die ze ontmoeten op

het eiland, worden ze echte Verloren Welps. Na al die gekke avonturen begonnen de
Welps hun ouders wel een beetje te missen. Ze beslissen dat ze nog een paar dagen de

gekste avonturen gaan beleven en dat ze dan best terug naar huis keren. 



Maar zoals de naam als zegt: in Nooitgedachtland gebeuren dingen niet zoals je in de
eerste plaats in gedachten had. Op een ochtend staan ze op en Hawendy is nergens te

bespeuren. De Verloren Welps denken dat het weer een flauwe grap is, maar na een tijdje
zoeken kunnen ze hem toch echt niet vinden. Dan komt Tinkerbell helemaal overstuur

binnengevlogen: ze heeft deze nacht gezien hoe Kapitein Flaak Hawendy heeft ontvoerd
naar zijn schip. Naar huis gaan zit er dus nog niet direct in voor de Verloren Welps. 



Ze beginnen direct plannen te maken om Hawendy uit de hand (en haak) van Kapitein
Flaak te halen. ‘Misschien kunnen we een krokodil temmen als wapen aangezien Flaak

echt doodsbang is van krokodillen?’ zegt een Welps. Een andere Welps komt met het idee
om haar papegaai te ontvoeren en dan een gevangenenruil te organiseren. ‘Of we leren de

papegaai een heel irritant deuntje aan zodat ze helemaal gek wordt en dan kunnen we
stiekem binnenglippen’. De Welps zijn natuurlijk heel enthousiast over al hun wilde

plannen, maar Pjules Pan denkt hier toch een beetje anders over.



 ‘Ik vind het heel lief dat jullie allemaal willen helpen, maar ik ken Kapitein Flaak al langer
dan vandaag en ik denk niet dat dit gaat werken’. Volgens mij is de enige manier een duel.
Het probleem is dat ze mij al te goed kent, dus jullie gaan het samen tegen Flaak moeten
opnemen. Jullie moeten wel echt jullie best doen want als jullie verliezen gaat ze mij ook

als gevangene willen om wraak te nemen voor alles wat ik hem heb aangedaan’. 



Er is geen tijd te verliezen en de Welps vertrekken naar het schip van Haak. Lukt het de
Welps om door hun teamwork Kapitein Flaak te verslaan?

Peter Pan  
De Verloren Welps

Hotton 2023



Peter Pan  
De Verloren Welps

Checklist

Hotton 2023

Verkleedkledij

Laat je GSM THUIS!!
Schrijf je naam OVERAL op, ook op je zakmes
Zakmessen en snoep mogen mee, maar worden afgegeven aan de
leiding
Neem dit zeker mee :

Zwembandjes als je niet kan zwemmen
Waterschoenen
 Een opblaasbare krokodil/band/pizza/... voor
in de beek

Verkleed je als een verloren jongen uit Peter Pan!



Er was eens een meisje 
genaamd Milly, beter bekend 
als Rood Kapje. Ze woonde in een klein
dorpje aan de rand van het bos. Milly was
een avontuurlijk meisje en haar vriendjes,
de Jonge Gidsen genaamd, waren altijd
bij haar in de buurt.




Roodkapje &

de Boze Wolf

Op een dag vroeg Milly's moeder haar
om wat lekkers naar haar zieke oma te
brengen, die aan de andere kant van
het bos woonde.
 Ze gaf Milly een mand vol
versgebakken koekjes 
en appels en 
waarschuwde haar 
om niet van het pad 
af te wijken



Milly zette vrolijk haar weg door het bos,
terwijl de Jonge Gidsen haar gezelschap
hielden. Ze zongen vrolijke liedjes en
genoten van elkaars gezelschap. Wat Milly
niet wist, was dat er in het bos een boze
wolf woonde, genaamd Lomme.

Lomme had gehoord dat Rood Kapje door
het bos zou lopen en hij bedacht een sluw
plan. Hij zou zich voordoen als Milly's oma
en haar verrassen zodra ze aankwam. Hij
sloop naar oma's huis en kroop in haar
bed, wachtend op Rood Kapje.



Toen Milly het huisje van haar oma
naderde, voelde ze dat er iets niet klopte.
Ze merkte op dat de deur op een kier stond
en dat er vreemde geluiden uit de kamer
kwamen. Voorzichtig ging ze naar binnen,
met de Jonge Gidsen dicht achter haar.

Plotseling hoorde ze een diepe,
grommende stem: "Kom maar binnen,
Milly, mijn lieve Rood Kapje." Milly's ogen
werden groot van schrik toen ze de boze
wolf, Lomme, in haar oma's bed zag liggen.
Ze wist meteen dat er iets mis was. 

De Jonge Gidsen waren echter niet bang en
stonden klaar om Milly te beschermen. Ze
vormden een cirkel om haar heen en
begonnen luid te zingen. Hun gezang vulde
de kamer en de kracht ervan weerhield de
wolf ervan dichterbij te komen.



Lomme werd steeds bozer en probeerde de
Jonge Gidsen weg te jagen, maar ze bleven
onverschrokken. Uiteindelijk, overweldigd
door hun moed en vastberadenheid, sprong
Lomme uit bed en rende weg, diep het bos in. 

Milly haalde opgelucht adem en rende naar
haar oma, die zich verstopt had in de kast. Ze
omhelsden elkaar en bedankten de Jonge
Gidsen voor hun dappere optreden. Samen
brachten ze de mand met lekkernijen naar
oma en vertelden haar het hele avontuur. 

Vanaf die dag werd Rood Kapje extra
voorzichtig tijdens haar reizen door het bos,
maar ze wist dat ze altijd kon rekenen op de
bescherming van haar vrienden, de Jonge
Gidsen. En de boze wolf, Lomme, durfde
nooit meer in de buurt van Milly of haar
geliefde bos te komen.



Hier wat inspiratie

om in te verkleden!!!



ROBIN HOOD

JONG-VERKENNERS
KAMP 2023 :



Er was eens een dorp genaamd Hotton, waar de mensen leefden
onder het strenge bewind van de gemene koning Lorolo Grol.
Hij belastte de arme inwoners met hoge belastingen en liet hen
in armoede achter. Maar in dit dorp waren er vier dappere
avonturiers: Arno, Dot, Helena en Tijl. Ze waren vastberaden
om gerechtigheid te brengen en het volk te bevrijden van de
hebzuchtige koning.
Op een mooie ochtend ontmoetten Arno, Dot, Helena en Tijl
elkaar bij de oude eikenboom aan de rand van het dorp. Ze
hadden besloten om een bende te vormen en de rijken te
beroven om de buit met de armen te delen. Ze noemden zichzelf
de "Vrolijke Vier".

Terwijl ze door het bos zwierven, stuitten ze op een jongen
genaamd Wolf die in een valstrik was beland. Ze bevrijdden hem
en al snel besloot Wolf zich bij de Vrolijke Vier aan te sluiten.
Hij was snel als de wind en handig met een boog. 






Met hun nieuwe bondgenoot begonnen de Vrolijke Vier aan hun
avonturen. Ze braken in bij de weelderige residenties van de rijke
inwoners van Hotton en namen hun geld en sieraden mee. Maar ze
vergaten niet om een vleugje humor toe te voegen aan hun acties. Ze
veranderden het goud van de rijke handelsman Charlie in
chocolademunten, vervingen de dure schoencollectie van de stijlvolle
Bas door klompen en wisselden de diamanten van juwelier Vince door
kasseien. 

De legendarische dief Siebe, die bekend stond om zijn vaardigheden,
hoorde van de Vrolijke Vier en besloot hun bende te vervoegen. Hij was
de meester in het ontwijken van valstrikken en het openen van sloten.
Met zijn hulp konden ze zelfs de zwaarst beveiligde schatkamers
betreden.

Terwijl de Vrolijke Vier steeds beroemder werden, besloten andere dappere
avonturiers zich bij hen aan te sluiten. Robin, Vins, Matteo, Mathis, Daan,
Maurice, Fluppe, Lucas en Senne sloten zich allemaal aan bij de bende.
Senne was een meesterlijke boogschutter (en kon zelf van kilometers ver
de roos raken) , Robin een meester in vermommingen (zo kon hij zoch
volledig als boom camoufleren)  , Mathis een hoogopgeleide briljante
strateeg (te vergelijken met El Professor), Lucas een expert in
ontsnappingstechnieken (al meerdere keren ontsnapt uit de gevangenis) ,
Daan een meesterlijke acrobaat(hij stond vooral bekend om zijn
driedubbele salto) , Fluppe een uitmuntende speurder (hij rook van
mijlenver een chirolid) , Matteo een meester in verleidingstechnieken (naar
verluidt vooral bij de jonkvrouwengroep genaamd ‘JGs’) , Vins een meester
in zwaardvechten (zelfs beter dan Joseph Bologne) en Maurice had
ijzersterke spieren (hij kon met 1 pink 10 huizen dragen). 



Samen waren ze een onverslaanbaar team. Ze bedachten gedurfde
plannen, speelden grappen met de rijken en deelden hun buit met de
armen. De mensen van Hotton hadden eindelijk hoop en voelden zich
beschermd door de Vrolijke Vier en hun groeiende bende.
Op een dag ontdekten ze dat koning Lorolo Grol een groot feest gaf in
zijn kasteel. De Vrolijke Vier en hun bende bedachten een plan om hem te
slim af te zijn. Senne en Robin vermomden zich als bedienden, Mathis
bedacht het meesterplan, Lucas en Daan leidden af met een
spectaculaire acrobatiekshow, Fluppe ontdekte geheime informatie,
Matteo verleidde de bewakers, Vins en Maurice waren verantwoordelijk
voor de beveiliging en de anderen zorgden voor extra afleiding.

Uiteindelijk slaagden ze erin om koning Lorolo Grol gevangen te nemen
en hem te dwingen al het gestolen geld terug te geven aan het volk. Met
de rijkdom hersteld en koning Lorolo Grol afgezet, werd Hotton een
welvarend en rechtvaardig dorp. De Vrolijke Vier en hun bende werden
helden en werden gevierd in alle uithoeken van het land.



Ook handelsman Charlie, stylist Bas en juwelier Vince besloten al hun
bezittingen te verkopen voor het goede doel en sloten zich aan bij de
Vrolijke Vier. 

En zo stonden Arno, Dot, Helena, Tijl, Wolf, Wout, Lucas, Charlie, Vince,
Bas, Robin, Vins, Matteo, Mathis, Daan, Maurice, Fluppe, Siebe en Senne
voortaan bekend als de dappere helden, genaamd: De Jong-Verkenners!
 
Nu lag er echter opnieuw gevaar op de loer in het kleine dorpje Hotton
en zouden de Jong-Verkenners wederom de handen in elkaar moeten
slaan, om het dorp en de bezoekende Halse bevolking, te redden... 

JA JV'S, JULLIE KUNNEN HET WAARSCHIJNLIJK AL RADEN, ONS KAMPTHEMA IS :
ROBIN HOOD !!! Bereid jullie dus al voor op stelen van de rijken en geven
aan de armen, oefen je beste boogschIEtkunsten en leer al maar een
hoed met veer vouwen, wij zien jullie daar :)) 

Vergeet ook jullie verkleedkledij niet (ga all out, beste kostuum wint) !

hieronder al wat inspiratie: 



Eens op een dag besloten de givertjes om op een zomerkamp
avontuur te gaan. Ze waren dolenthousiast en pakten al hun spullen in 
voor het avontuur. Met hun rugzakken op hun rug begonnen ze aan een 
spannende reis door het betoverende bos.
Na een tijdje wandelen kwamen de drie biggetjes aan bij een prach-
tige open plek met een  rivier. Ze besloten dat dit de perfecte plek was 
om hun kamp op te zetten. Met hun kleine pootjes werkten ze hard om 
tenten op te zetten, een kampvuur te maken en voedsel klaar te maken. 
Terwijl de avond viel, begonnen ze marshmallows te roosteren boven het 
knapperige vuur.
Plotseling hoorden ze een vreemd geluid in de verte. Het klonk als zware 
voetstappen die steeds dichterbij kwamen. De givertjes keken elkaar 
bezorgd aan en wisten dat er iets niet klopte. Lucas stelde voor om de 
omgeving te verkennen en uit te zoeken wat er aan de hand was. Hij 
kroop door de struiken en zag tot zijn schrik een enorme wolf naderen. 
Hij rende zo snel als hij kon terug naar zijn groep en fluisterde: “Er is een 
mega grote wolf hier!!” De givertjes wisten dat ze sterk moesten zijn om 
zichzelf te beschermen. Tubbe en August bouwden een stevige houten 
barricade rondom het kamp. Evelien en Arne zochten scherpe stokken 
en plaatsten ze strategisch in de grond, klaar om de wolf weg te houden. 
Toen de wolf eindelijk het kamp bereikte, zag hij de moedige givertjes en 
hun slimme verdedigingswerken. Hij hufte en pufte en probeerde de bar-
ricade omver te blazen, maar de biggetjes hadden goed werk geleverd 
en hij kon er niet doorheen komen. 

GIVERS
GIVERTJES
en de WOLF3



De wolf, gefrustreerd en hongerig, besloot een andere aanpak te pro-
beren. Hij begon te praten met de givertjes en smeekte om toegang 
tot het kamp. Hij beloofde dat hij hen geen kwaad zou doen en dat hij 
gewoon honger had. Ze besloten de wolf een kans te geven. Diniz zei 
tegen zijn vriendjes dat ze de wolf nauwlettend in de gaten moesten 
houden terwijl hij met hem praatte. De wolf zwoer dat hij zijn leven 
wilde veranderen en een vegetariër wilde worden. Hij verontschuld-
igde zich voor zijn eerdere gedrag en smeekte om vergeving. De big-
getjes waren terughoudend, maar ze zagen dat de wolf oprecht leek 
te zijn. Uiteindelijk besloten ze de wolf binnen te laten, maar onder de 
voorwaarde dat hij hun vriend zou worden en hen zou helpen bij het 
kampwerk. Maar de wolf had zijn vingers gekruist achter zijn rug en 
hield nog steeds de gedachte vast om de givertjes op een onbewaakt 
moment aan te vallen. Terwijl hij zich bij de groep voegde, probeerde hij 
zijn ware bedoelingen te verbergen en deed hij alsof hij deel uitmaakte 
van het team.
De dagen gingen voorbij en de wolf gedroeg zich steeds vriendelijker. 
Hij hielp de givertjes bij het verzamelen van hout, het bereiden van 
maaltijden en het opruimen van het kamp. Hij hield zijn belofte om geen 
kwaad te doen en leek echt veranderd te zijn.
De givertjes begonnen de wolf te vertrouwen en begonnen minder 
waakzaam te zijn. Ze begonnen hem als een vriend te beschouwen en 
behandelden hem met vriendelijkheid en respect. Maar onbekend voor 
hen hield de wolf nog steeds zijn geheime plan verborgen.
Op een avond, terwijl de givertjes bij het kampvuur zaten en verhalen 
deelden, merkte Lucas iets vreemds op. Hij zag een geniepige lach van 
de wolf alsof hij iets van plan was. Lucas voelde meteen dat er iets niet 
klopte en dat de wolf niet te vertrouwen was.
Lucas besloot zijn ontdekking meteen met de anderen te delen, maar 
hij moest voorzichtig zijn om de wolf niet achterdochtig te maken. Hij 
fluisterde zijn vermoeden naar de andere.
In de nacht slopen ze allemaal van het kamp weg zonder dat de wolf 
het door had, maar waren ze nu ontsnapt van de wolf of ging hij nog 
achter hen aan?

Verkleed
als varkens!


