
We stellen jullie met veel trots jullie personal trainers voor deze w  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Special guest van de week:  
 
 
 
	
	
	

	
	

	
	
	

 



Praktische info  
Waar, Wanneer, hoe?  

Op 23 jul i  2018 vertrekken we op kamp! De leiding zal jullie kleine 

spruitjes opwachten om 9u stipt aan de scoutslokalen op Stroppen 

(parking). Vanaf daar vertrekken wij allemaal samen met de bus naar 

Schoten! 

Het kamp eindigt op zondag 29 jul i  2018. We willen jullie 

vriendelijk vragen jullie kapoen, kabouter of welp op te pikken om 

11u op de kampplaats in Schoten. De routebeschrijving vinden 

jullie terug verder in het kampboekje. 

 

Adres 

Horstebaan 14,  

2900 Schoten,  

België  

 

(Voor degene die graag een briefje van het 

thuisfront krijgen, dit is ook ons postadres! )  

 

 

 
 
 



Contact  
 

In dringende gevallen kan je altijd iemand 

van de verantwoordelijken contacteren:  

Jasmien François : 0472/29.08.59  

Alice Van Dionant : 0471/71.51.83 
 
De andere leiding is natuurlijk ook bereikbaar gedurende het 

kamp. Deze nummers kunt u terugvinden op onze website. 

 

Kostprijs 
Voor de jongste onder ons bedraagt de kostprijs van het kamp 

100 euro. Het kampgeld dient VOOR 10 JULI 2018 gestort 

te worden op het rekeningnummer:  

BE45 7340 1256 9589 

Met als mededeling:  
 
KAMP 2018, naam van het kind + tak van het kind 
 
 
!!  Om het overzicht op de betal ingen goed te 
kunnen bewaren, mag het kampgeld onder geen 
enkele omstandigheden cash betaald worden !!  
 



Routebeschrijving 
- Neem de E19. 

- Neem de A12 en E19 naar de Bredabaan/N1 in Antwerpen.  

- Neem Afrit 5 ‘Kleine Bareel’ richting Schoten/Merksem 

- Volg de N1 richting Merksem  

- Aan de 2de verkeerslichten afslaan naar links (Horstebaan)  

- Domein Horst ligt na +/- 750m. aan de linkerkant van de straat 

(nr.14)  

- U hebt uw bestemming bereikt! 

 



Wat neem ik mee? 
ü Zaklamp  

ü Pyjama  

ü Slaapzak  

ü Matrashoes ( er zullen bedden aanwezig zijn!)  

ü Regenkledij en kledij dat vuil mag worden 

ü Stapschoenen 

ü Kousen, ondergoed, warme trui en lange broek 

ü T-shirts en shorts  

ü Scoutsuniform 

ü Zwemgerief en Zonnecrème 

ü Klein rugzakje (voor als we de kampplaats verlaten)  

ü Toiletgerief , Badhanddoek 

ü Eventuele medicatie: gelieve dit aan leiding te laten weten 

ü Pot choco of confituur + Keukenhanddoek 

ü Briefgerief (eventueel zakgeld voor postkaarten/zegels) 

ü Identiteitskaart (kids-ID) 

ü GOED HUMEUR J J J 

 

§ Dit heb je zeker en vast niet nodig:   

§ Ipod/gsm/.. en andere elektronica of waardevolle spullen, 

§ Slecht humeur! L L  



 

 

Kampthema: 

Olympische 

spelen! 
 
 
 
 
 
 
 



Het zonnetje schijnt, een briesje waait. 
Het is een woensdagochtend in het 
midden van de maand juni. Tom ligt, 
zoals wel vaker, te rusten op een 
luchtmatras in zijn zwembad. De lichte golven zorgen ervoor 
dat hij zachtjes in slaap dommelt. Tot plots… DRIIIIIIIIIING! 
DRIIIIIIIIIING! De telefoon gaat. Tom schiet meteen wakker, 
springt in het water en zwemt snel naar de zijkant. Gehaast 
droogt hij zijn handen voor hij naar binnen loopt en de 
telefoon nog net op tijd kan opnemen. "Hallo, Tom aan de 

lijn", zegt hij. Geen antwoord aan de andere 
kant. "Hallo?", probeert hij opnieuw. Nog 
steeds     geen reactie. "Hallooooo?" Maar 
het heeft geen zin: Tom hoort dat de beller 
heeft ingehaakt. Terwijl hij terugkeert naar 

het zwembad mompelt hij boos: "Het zullen vast weer van die 
lolbroeken en grapjassen geweest zijn, die er niks beter op 
vinden dan de rust van ne goeie mens te verstoren. De jeugd, 
de jeugd, de jeugd!" Net wanneer hij zich wil neerleggen op 
zijn luchtmatras, hoort hij opnieuw de telefoon rinkelen. 
DRIIIIIIIIIING! DRIIIIIIIIIING! Een fractie van een seconde 
twijfelt Tom om opnieuw recht te kruipen, maar dan bedenkt 
hij dat het evengoed zijn mama kan zijn en rent hij toch naar 
binnen.  
"Hahaha Tom, nu had ik u hé!", lacht 
zijn beste vriend Vinicius in zijn oor. De 
twee kennen elkaar al hun hele leven 
lang, maar dan ook écht hun hele leven! 
Toen hun mama’s in verwachting waren, 
lagen ze in dezelfde ziekenhuiskamer. 
Op school zaten Tom en Vinicius steeds 
in dezelfde klas en twee jaar geleden waren ze de mascottes 
van de Olympische Spelen. "Vinicius! Ik had het kunnen 



weten! Wat nieuws?" Waarop Vinicius: "Ik sta nu voor jouw 
deur dus als je opendoet, kan ik het je persoonlijk zeggen."  
Tom haast zich naar de deur. Deze is nog maar voor een paar 
centimeters geopend of zijn beste vriend staat al in de living. 
Of beter gezegd: Vinicius springt heen en weer in de living! 
"Zeg het nu eens, Vinicius?" "Wel Tom, we zijn nu allebei 
met pensioen en het enige wat jij nog doet is luieren in je 
zwembad en luieren voor tv. Het is al van de Olympische 
Spelen twee jaar geleden dat we nog iets leuks gedaan hebben. 
Laten we deze zomer opnieuw een avontuur 
ondernemen!” Tom haalt zijn schouders op. 
"Pfff bwa ja, da’s goed voor mij. Maar wat 
wil je dan doen? We zijn niet meer van de 
jongste hé." "Dat is waar, Tom, maar wat 
dacht je ervan om die leuke ervaring 
gewoon nog eens opnieuw te beleven?" 
"Je bedoelt toch niet opnieuw in dat mascottekostuum 
kruipen?” "Ooooh jawel!" "Maar daar zijn we toch te oud voor 
geworden? Bovendien gaan ze ons nooit meer willen. En de 
volgende Olympische Spelen worden pas binnen twee jaar 
georganiseerd!” "Hmm, daar heb je misschien gelijk in… 
Misschien is het een beter plan om onze eigen versie van de 
Olympische Spelen in elkaar te knutselen? Zo kunnen we 
zeker mascotte spelen!" “Op zo’n korte tijd kunnen wij toch 
nooit alle atleten van over de hele wereld uitnodigen?", aarzelt 
Tom. "Dat ook niet nodig. Ik heb gehoord dat de kapoenen, 
welpen en kabouters van scouts Halle de beste sportmannen 
en sportvrouwen van de hele wereld zijn. Als we hen nu eens 
zouden contacteren…" "Klinkt goed! Ga jij een brief opstellen 
om naar alle leden te sturen?" "Perfect, ik begin er meteen 
aan!" In al zijn enthousiasme geeft Vinicius Tom nog een 
dikke smakkerd. Daarna loopt hij naar huis waar hij meteen de 
uitnodiging van de atleten schrijft. Een uur later staat Vinicius 



opnieuw in de living van Tom. "Voilà, dit is de officiële 
uitnodiging. Stuur jij deze naar de leiding van die coole scouts 
zodat zij haar aan hun atleten kunnen bezorgen?" "Komt in 
orde! Hopelijk komen er veel atleten naar deze onvergetelijke 
Olympische Spelen!" "Ik hoop het ook, Tom!"  
Nadat de vrienden de uitnodiging verzonden hadden, 
begonnen ze met de planning van dit ongeziene 
sportevenement. Hopelijk kan jij er ook bij zijn, atleet! ;-) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Uitnodiging	voor	de	Olympische	Spelen:	

Beste	atleet	

Wij,	Tom	en	Vinicius,	organiseren	van	23	juli	

tot	en	met	29	juli	onze	eigen	Olympische	

Spelen.	We	zijn	nog	op	zoek	naar	deelnemers	

en	we	vroegen	ons	af	of	jij	wilt	meedoen.	Je	

hoeft	niet	eens	sterk,	snel	of	sportief	te	zijn,	

als	je	maar	met	een	brede	lach,	een	goed	

humeur	en	een	groot	inzettingsvermogen	voor	

de	dag	komt.	Hopelijk	ben	jij	ook	van	de	partij,	

want	we	hebben	je	er	heel	graag	bij!!!	

Sportieve	groetjes	

Tom	en	Vinicius	
 



Ben je bij het stadium geraakt? Dan 

ben je helemaal klaar voor het kamp!! 



 

Kapoenen  
 

 

 

 



Toen	wij	deze	morgen	opstonden	en	naar	beneden	gingen	in	

onze	Mickey	Mouse	pyjama	met	hartjes	en	wij	 onze	warme	

chocomelk	aan	het	drinken	waren,	zagen	wij	de	krant	liggen.	

Op	de	voorpagina	van	die	krant	stond	in	het	groot:		

“NIEUWSFLITS:	Door	het	 eten	 van	het	 verkeerde	eten,	 is	 het	

Belgisch	tennisteam	ziek	geworden	en	kan	niemand	meer	ons	

land	verdedigen	tijdens	de	Olympische	spelen.	Hierdoor	gaat	

de	Olympische	vlam	stilletjes	aan	uit..	Wat	nu?	“	

	

Margaux	zei	onmiddellijk,	“ONZE	KAPOENEN!	Onze	kapoenen	

kunnen	ons	land	vertegenwoordigen.	Zij	kunnen	het	Belgisch	

tennisteam	helpen	en	zorgen	dat	de	vlam	aan	blijft.”		

“Maar	 hoe	 dan,”	 vroeg	 Liv?	 “Ik	weet	 dat	 de	 Kapoenen	 veel	

kunnen	en	sterk	zijn,	maar	kunnen	ze	tennissen?”	

“Tuurlijk	kunnen	onze	kapoenen	dat	en	anders	 leren	we	het	

hun	 wel!”	 voegde	 Eline	 eraan	 toe.	 “Kapoenen	 zijn	

kampioenen!”	 Hilke	 ging	 direct	 op	 zoek	 naar	 goede	

trainingsschema’s	 en	 tennisraketten	 en	 tennisoutfits	 voor	

onze	 kapoenen.	 “Wij	 zullen	 de	 kapoenen	 goed	 helpen,	 wij	

worden	alle	vier	trainers	van	de	Kapoenen.	Wij	zorgen	ervoor	

dat	 de	 Kapoenen	 de	 echte	 helden	 kunnen	 worden	 van	 de	

Olympische	spelen!”	



Maar	 hiervoor	 hebben	 we	 jullie	 dus	 nodig	 Kapoenen!	 Kom	

mee	met	ons	naar	Schoten,	 zodat	we	samen	de	Olympische	

vlam	kunnen	aanhouden,	zodat	we	samen	de	helden	van	de	

Olympische	spelen	worden	en	zodat	we	samen	ons	Belgische	

tennisteam	kunnen	redden.	Wij	rekenen	op	jullie!!!	
	

 
 
Jullie	trainers	voor	kamp	zijn	er	al	helemaal	klaar	voor!!!	

Onze	tennisrackets	zijn	al	losgeslagen	en	er	zijn	al	veel	

tennisballen	verloren	geraakt	dus	dat	wil	zeggen	dat	wij	er	

klaar	voor	zijn	kapoenen,	nu	jullie	nog!	Hopelijk	tot	op	kamp	

waar	we	samen	super	veel	plezier	gaan	beleven!	Dikke	kusjes	

van	jullie	liefste	leiding,	

Eline,	Hilke,	Liv	&	Margaux	J	J	J	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
Kabouters 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



HEEEEEY	 Kabouters!!!	 Eerst	 en	 vooral	 willen	 we	 jullie	
VERRASSEN	met	 het	 volgende:	We	 gaan	 van	 23Juli	 tot	 29Juli	
NIET	 OP	 KAMP,	 maar	 we	 gaan	 naar	 de	 OLYMPISCHE	 SPELEN	
2018	 in	 SCHOTEN!!!!.	 We	 gaan	 kijken	 naar	 alle	
wereldberoemde	atleten	maar	vooral	om	te	supporteren	voor	
de	turnsters	die	net	zo	goed	kunnen	turnen/dansen	als	jullie!		
	
	
	
	
	
	
	
	

Vorig	week	kreeg	Alice	een	brief	in	de	bus.	Een	heel	rare	
brief!	Het	is	moeilijk	om	uit	te	leggen	dus	we	hebben	hem	
voor	jullie	op	de	volgende	pagina	gezet!		
Er	zat	ook	deze	rare	foto	bij!		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



Raar	he?	We	vinden	wel	een	eer	dat	ze	aan	jullie	gedacht	
hebben!	Als	het	voor	jullie	goed	is	dan	helpen	we	Bjeinta,	
Yannick	&	Analicia	graag	uit	de	nood!	We	willen	wel	dat	jullie	
beseffen	dat	dit	de	Olympische	Spelen	zijn!	Jullie	zullen	jullie	
goed	moeten	voorbereiden	om	een	medaille	binnen	te	halen!	
Wij,	de	leiding	zijn	alvast	begonnen	met	de	voorbereidingen!	
Ik	stel	voor	dat	jullie	er	ook	snel	aan	beginnen!	
	
Hopelijk	komen	jullie	allemaal	mee	naar	Schoten?	Het	
wordt	daar	super	leuk	en	wij	hebben	er	alvast	mega	veel	zin	
in	Kabouters!	Of	moet	ik	zeggen	turnsters???	XOXO	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
Een	echte	turnster/gymaste/danseres	heeft	natuurlijk	DE	
perfecte	uitrusting	nodig	om	de	schitteren	op	de	Olympische	
Spelen	van	Schoten!	Hieronder	vind	je	enkele	foto’s	ter	
inspiratie!	Succes	met	vinden	van	de	perfecte	outfit!		
PS:	vergeet	jullie	spieren	niet	op	te	warmen!		
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Welpen  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Er	 was	 eens,	 heel	 ver	 hiervandaan,	 een	 dorp	 genaamd	
Fortfight.	 In	 Fortfight	 rijden	 geen	 auto’s	 en	 verplaatst	
iedereen	zich	met	een	skateboard.	De	inwoners	eten	er	heel	
de	 dag	 door	 ijsjes	 en	 zwamsaucissen.	 Naast	 de	 lekkere	
eetgewoontes	van	de	Fortfighters,	staat	het	dorp	bekend	om	
zijn	 vele	 uiteenlopende	 gevechtsporten.	 De	 inwoners	 van	
Fortfight	beoefenen	wel	meer	dan	één	miljoen	verschillende	
gevechtsporten.	 Al	 jaar	 en	 dag	 komen	 de	 beste	Olympische	
vechtkampioenen	 uit	 Fortfight.	 Zo	 kent	 iedereen	 de	 BF’s	
(Bekende	 Fortfighters)	 Yellow,	 Korn,	 Ion	 en	 Jassy	 (beter	
bekend	als	de	Golden	4,	zie	foto).		
	
Het	dorp	Fortfight	draagt	de	legende	met	zich	mee	dat	je	pas	
echt	een	ultieme	gevechtsporter	bent	wanneer	je	één	van	de	
vier	 verschillende	 superkrachten	 beheerst.	 Deze	
superkrachten	zijn	erg	moeilijk	te	verkrijgen	en	pas	wanneer	
iemand	een	kracht	onder	de	knie	heeft,	krijgt	hij	het	 lint	als	
ultieme	teken	van	zijn	kracht.	Elke	kracht	heeft	een	lint	in	een	
specifieke	kleur.	De	inwoners	van	Fortfight	oefenen	hun	hele	
leven	om	één	specifieke	kracht	volledig	te	beheersen.	Omdat	
de	krachten	zo	ingewikkeld	zijn,	heeft	nog	nooit	iemand	meer	
dan	 één	 lint	 verdiend.	 Tot	 Jebroer,	 een	 ambitieuze	 en	
leergierige	jongen	uit	Fortfight	besluit	om	daar	verandering	in	
te	brengen...	
	
Jebroer	 is	 al	 zijn	 hele	 leven	 lang	 een	 erg	 vlijtige	 leerling	 en	
traint	 bijna	 elke	 dag.	 Wanneer	 hij	 hoort	 dat	 hij	 de	 eerste	



persoon	 ter	 wereld	 kan	 zijn	 met	 de	 vier	 krachten	 samen,	
besluit	 hij	 dat	 dit	 zijn	 volgende	 uitdaging	 wordt.	 Met	 dit	
duidelijke	doel	begint	Jebroer	aan	zijn	trainingen.	Hij	gaat	te	
rade	 bij	 de	 vier	 hoofdmeesters	 in	 het	 dorp.	 Elke	
hoofdmeester	is	gespecialiseerd	in	één	van	de	krachten.		
De	eerste	van	de	vier	superkrachten	is	de	kracht	van	de	wind.	
Een	 vechter	 die	 deze	 kracht	 beheerst,	 kan	 geruisloos	 zijn	
vijand	 te	grazen	nemen.	Als	een	onzichtbare	 schaduw	vliegt	
een	 windkrachtbeheerser	 over	 de	 golven	 van	 de	 wind	 en	
overmeestert	hij	 zijn	 vijand.	De	beste	wind-meester	 van	het	
dorp	 is	Lego	Ninjaro.	Lego	Ninjaro	 leert	Jebroer	de	kneepjes	
van	het	vak.	Na	enkele	weken	intensief	trainen,	krijgt	Jebroer	
het	witte	lintje.	Hij	trekt	verder	op	pad.		
	
Een	tijdje	later	hij	ontmoet	Firmin,	de	aarde-meester.	Firmin	
leert	Jebroer	hoe	hij	met	één	enkele	vuistslag	de	aarde	doet	
beven	en	zo	zijn	vijanden	kan	verslaan.	Nadat	Firmin	Jebroer	
het	officiële	groene	lint	overhandigt,	gaat	hij	verder	op	pad.		
	
Vervolgens	 ontmoet	 Jebroer	 Kunfu	 Panda,	 de	 meester	 van	
het	water.	Kunfu	Panda	is	een	meesterlijke	waterslurper,	die	
zijn	 tegenstander	 steeds	 verrast	 met	 een	 onverwachte	
stroom	water.	Deze	 kracht	 is	 niet	 simpel	 en	 het	 duurt	 even	
tot	 Jebroer	deze	volledig	onder	de	knie	heeft.	Hij	 is	dan	ook	
dolgelukkig	 wanneer	 hij	 het	 blauwe	 lintje	 aan	 zijn	 collectie	
kan	 toevoegen	 na	 enkele	 maanden	 vol	 bloed,	 zweet	 en	
tranen.		



Ten	slotte	bezoekt	Jebroer	Karate	Kid.	Hij	smeekt	Karate	Kid	
om	 hem	 te	 helpen	met	 zijn	 bijna	 onmogelijke	 missie.	 Deze	
vuurmeester	der	vuurmeesters	leert	Jebroer	de	laatste	kracht	
en	 overhandigt	 hem	 enkele	maanden	 later	 het	 laatste	 rode	
lintje.	De	kracht	van	het	vuur	is	ijzersterk	en	onverslaanbaar.		
	
Zo	 gezegd,	 zo	 gedaan.	 Jebroer	 is	 de	 eerste	meester	 van	 de	
vier	 krachten!	Hij	was	 een	 voorbeeld	 voor	 iedereen	die	 een	
gevechtssport	 beoefent.	 Hij	 is	 niet	 alleen	 superpopulair	 in	
Fortnight,	hij	heeft	ook	miljoenen	volgers	ter	wereld!	Jebroer	
is	zelfs	beroemder	dan	Yellow,	Korn,	Ion	en	Jassy	samen!			
	
Op	een	zonnige	dag	gaat	Jebroer,	machtiger	dan	ooit,	naar	de	
Pakvis	 tempel	 op	 de	 top	 van	 de	 berg.	 Hier	 staat	 een	
eeuwenoud	standbeeld	van	één	van	de	stamhoofden	van	het	
dorp.	 Jebroer	 leunt	 tegen	 het	 standbeeld.	 “Habiba,	
habiba,..waarom	 zeg	 je	 mij	 ….”	 begint	 hij	 te	 neuriën.	 Plots	
beweegt	 het	 standbeeld	 en	 komt	 het	 tot	 leven.	 Het	
standbeeld	 verandert	 langzaamaan	 in	 een	 levende	 jongen	
genaamd	Acid.		
	
“Yow	yow,	 it	 is	ya	boy	Acid”	roept	het	standbeeld	terwijl	hij	
gekke	bewegingen	maakt	met	zijn	handen.		
“Wat?	 Jij	 kan	 praten!	 En	 in	wat	 voor	 gekke	 taal	 spreek	 jij?”	
stamelt	Jebroer	verbaasd.		
“Ik	spreek	Youtubonees”	antwoordt	Acid.		
“Cool!”	zegt	Jebroer.		



“Weet	je	wat	echt	cool	 is?	Het	gouden	lint!”	zegt	Acid	plots.	
“Het	gouden	lint	is	het	machtigste	lint	ter	wereld.	Met	dit	lint	
kan	je	heel	de	wereld	beheersen!	Ik	was	er	bijna	in	geslaagd	
het	 lint	 te	bemachtigen,	 tot	de	Golden	4	mij	veranderden	 in	
een	 standbeeld.	 Ik	denk	dat	 ze	 jaloers	waren…”	vertelt	Acid	
droevig.	“Bestaat	dat	 lint	echt?	 Ik	dacht	dat	dat	een	fabeltje	
was!”	zegt	Jebroer.	
“NEEN!	Jij	kind	van	de	duivel!	Natuurlijk	is	dat	echt!	zegt	Acid	
verontwaardigd.	 “Het	 is	 ongelofelijk	 moeilijk	 om	 dat	 lint	 te	
bemachtigen.	 Je	 moet	 allereerst	 de	 vier	 krachten	 perfect	
beheersen	en	dan	pas	maak	je	misschien	kans	om	het	gouden	
lint	 te	krijgen…”	gaat	Acid	verder.	 “Ik	ga	het	 toch	proberen!	
roept	Jebroer	vol	overtuiging.	“Dat	 lukt	 je	nooit!”	antwoordt	
Acid.	“Dan	ken	je	mij	nog	niet!	zegt	Jebroer.	“Ik	ga	ervoor!”	
“Gaan	met	die	banaan!”	roept	Acid	en	hij	verandert	terug	in	
steen.	 Jebroer	 verdwijnt	 in	 de	 duisternis.		
	
Jaren	 vliegen	 voorbij	 en	 Jebroer	 verandert	 stilaan	 in	 een	
hebzuchtig	 monster.	 Hij	 zoekt	 en	 zoekt	 en	 kan	 niet	
aanvaarden	dat	hij	het	lint	niet	te	pakken	krijgt.	Hij	wordt	zo	
boos	 dat	 hij	 zich	 afschermt	 van	 de	 rest	 van	 Fortfight.	 Hij	
neemt	 een	 drastische	 beslissing:	 indien	 hij	 het	 lint	 niet	 kan	
verkrijgen,	 mag	 niemand	 het	 hebben!	 Hij	 sluit	 de	
leermeesters	 op	 en	 zorgt	 ervoor	 dat	 niemand	 ooit	 nog	 een	
gevechtsport	 kan	 beoefenen.	 Er	 heerst	 een	 angst	 bij	 de	
inwoners	van	Fortfight	en	het	dorp	verandert	in	een	hopeloze	
puinhoop	vol	ellende	waar	zelfs	de	Golden	4	geen	oplossing	



voor	weten.	Ze	zijn	er	van	overtuigd	dat	ze	enkel	met	de	hulp	
van	 34	 leergierige	 knaapjes	 hun	 dorp	 kunnen	 redden.	 De	
enige	 oplossing	 om	 Jebroer	 te	 stoppen	 is	 het	 lint	 te	
bemachtigen	en	met	deze	 superkrachten	het	dorp	 terug	 tot	
leven	 te	 wekken.	 Het	 lint	 kan	 namelijk	 enkel	 tevoorschijn	
komen	wanneer	iedereen	goed	samenwerkt.	Hebzucht	is	niet	
de	oplossing	en	wordt	zwaar	veroordeeld!		
	
Welpen,	wij,	de	Golden	4,	hebben	jullie	hulp	nodig!	Kom	met	
ons	mee	op	zoektocht	naar	het	gouden	lint	en	wordt	meester	
van	 alle	 krachten!	 Trek	 je	 beste	 gevechtsport-outfit	 aan	 en	
kom	mee	op	avontuur!	Hoe	stoerder,	hoe	beter!		
	
Tot	op	kamp	allercoolste	welpen!		
Vele	stoere	handshakes,		
Yellow,	Korn,	Ion	en	Jassy	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Onze		
kampplaats	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fortfighters	



	



	

TOT 
OP 

KAMP! 
Wij kijken er alvast heeeeeeeeeeeeeel erg naar uit!  

Heb je nog vragen of opmerkingen voor je kleine 
spruit op kamp gaat? Aarzel niet ons te contacteren, 

onze nummers kan je vinden op  
https://scoutinghalle.be/ 

 
 

Veel scoutsgroetjes,  
Liv, Margaux, Eline, Hilke, Iannis, Alice, Bente, Korneel, 

Yelto, Iona en Jasmien  
(Jonge takkenleiding) 

 


